Mina Gadis Dusun
Bergdorp of Stad?

Een interactieve voorstelling
van kunstenaar Patries Wichers
voor kinderen vanaf 5 jaar
samen met ouders,
grootouders. Voorafgegaan
door een workshop van 1 uur
waar allen samen aan kunnen
deelnemen.

We maken kennis met Mina Gadis Dusun, een kind
dat in een bergdorp op het eiland Java woont.

Ze houdt veel van haar oma en opa en hun verhalen
van vroeger. Maar ze houdt ook van de natuur om
haar heen: de bomen, de bloemen en de dieren die
dicht bij haar huis leven. Toch droomt ze soms van
de grote stad. Daar is van alles te zien en te beleven.
Maar... zou ze haar dorp echt willen verlaten?

Samen gaan we ontdekken welke
dieren Mina elke dag ziet. Misschien
ken je ze al: de kleine hagedissen
tjitjak en gekko die over muren lopen,
de kaketoe met zijn mooie veren,
vlinders en de magische apenheld
Hanuman uit oude verhalen.

Met karton en eenvoudige vormen kun je al een
prachtig dier of een bloem creéren. De kunstenaar
laat zien hoe makkelijk dat kan. Daarna zetten we
jullie grote kunstwerk op een bamboestok.

Zo ontstaat een echte wayang karton pop. Als de
figuren klaar zijn, mogen jullie met de kunstenaar
mee het podium op om te dansen en te zingen.
Terwijl Patries Indonesische en Nederlandstalige
liedjes zingt waar je ook stukjes van leert zingen,
komen jullie wayangpoppen tot leven.

En ondertussen denken we samen na over Mina’s vraag:

Waar zou jij het liefst wonen — in de natuur of in een grote stad?

Mag Mina zelf kiezen? En wat maakt een plek eigenlijk tot een fijn thuis, waar voel

jij je senang?

Vandaag 5 mei gaat het niet alleen over kunst knutselen en liedjes zingen, maar ook
over verhalen, een klein beetje een andere taal leren en de vrijheid om zelf te kiezen.



